
Nijlpaardorde	  Olofspoort	  
 
Fekke Bijlsma: Behalve lid van QB was ik ook ridder van de Nijlpaardorde, bestaande 
uit, in volgorde van ordelijke hoogte: Thom van de Vrie, Grootkruis, Henny Daams, Chef 
du Protocol, Rutger van Zeijst en Aad Nuis, Commandeuren, Klaas Wits en ik , Ridders.  
 
Op de kamer van Thom aan de Marnixstraat, tegenover het Raamplein, stond een beeld 
van een nijlpaard van wit porselein, in mijn herinnering ongeveer 25 cm lang.  
 
Dat beeld inspireerde tot de naam Nijlpaardorde.  
 
Behalve op de sociëteit hadden we ontmoetingen in een café in de Handboogstraat of de 
Voetboogstraat, welke precies weet ik niet meer.  
 
Ergens moet ik nog een tafeltennisballetje hebben met de letters NPO er op, maar 
tafeltennissen deden we niet. Erg sportief waren we niet, althans in mijn Olofspoortjaren. 
 
Op een fraaie, door Henny Daams getekende briefkaart, die ik in 1954 kreeg, staan ook 
de namen van mijn mede-NPO’ers. Van hem vond ik nog twee briefkaarten.  
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